Wachtend op de dood
Zagen we ze zon prachtig schijnen
We genoten van de dag
Alsof die nooit zou verdwijnen

Wachtend op de dood
Kleurden wij de nacht
Ontdekten we dat de stilte
Enorme verbinding bracht

Wachtend op de dood
Hielden wij elkander vast
We ontdecden het moment

Van de naderende last

Wachtend op de dood
Werd de tijd een goede vriend
Elke seconde en minuut
Werd als waar geschenk gezien

Wachtend op de dood
Die steads meer ruimte nam
Wetend en beseffend
Van het afscheid dat nader kwam

Wachtend op de cood
Met een hart verminkt door pijn
Overspoeld door vele tranen
Omdat jij niet langer
bij ons zou kunnen zijn--
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